
foto van politie-eenheid na de vernietiging van het dorp al-Áraqib op 27 juli 2010

Met de uitnodiging van de groep Tzahal van het Israelische leger geeft 
Christenen voor Israel een verkeerd signaal af.

Het leger vormt de ruggengraat van Israels misdadige politiek van 
annexatie en geweld. Met misdaden bedoelen wij: het niet respecteren 
van eigendommen, het ernstig belemmeren van bewegingsvrijheid in de 
bezette gebieden, het vernietigen van huizen, het toepassen van 
collectieve straffen, enz.

We noemen het volgende puntsgewijs:
• Het leger maakte het de afgelopen ruim 60 jaar mogelijk dat op 

grote schaal land gestolen werd van Palestijnen. 
• Het leger faciliteert de nederzettingenpolitiek van Israel in de 

Westbank. Zonder tussenkomst van het leger hadden de illegale 
nederzettingen op gestolen grond nooit gerealiseerd kunnen 
worden.

• Het leger zorgt voor de beveiliging als bulldozers huizen van 
Palestijnen vernietigen. Vorig jaar bijvoorbeeld werd het dorp 
Al-‘Arakib in het zuiden van de Negev in juli met de grond 
gelijkgemaakt. Hoewel dit dorp ouder is dan de staat Israël en de 

inwoners Israëlische staatsburgers zijn verklaart de overheid 
deze plaats eenzijdig illegaal. Jarenlang weigerde de overheid 
water en elektriciteit als basisvoorzieningen en nu wordt iedere 
poging tot wederopbouw meteen de kop ingedrukt. De beproefde 
doofpotoperatie om bos te bouwen op de ruïnes van het dorp is 
inmiddels in gang gezet (informatie van Amnesty International).

• Het leger bemant de controleposten die er zijn op de Westbank 
en de grens van de Gazastrook.
Deze controleposten ondermijnen het economische leven. 
Vele Palestijnen kunnen hun familieleden niet bezoeken.
Vaak wordt doorgang geweigerd aan mensen die dringend 
medische hulp nodig hebben.

• In de Gazaoorlog van 2008/2009 is 
door het leger geen onderscheid 
gemaakt tussen militaire en burgerlijke 
doelen. Vele ongewapende mensen 
zijn doodgeschoten. Medische hulp 
werd door het leger tegengewerkt. Het leger heeft vele 
gebouwen, watervoorzieningen, boomgaarden op een zinloze 
manier vernietigd. Met deze werkwijze heeft het Israëlische 
leger afspraken die na de 2e WO in Genève zijn gemaakt op een 
ernstige manier geschonden.

De apostel Johannes (1 Joh 3:17) zegt: hoe kan de liefde van God in ons 
blijven, als wij ons hart afsluiten voor de noden die er zijn? Hoe kunnen 
we met God blijven leven als wij al deze 
informatie negeren?
De staat Israël discrimineert jarenlang op alle niveaus het Arabische 
volksdeel en miskent de rechten van Palestijnen op grond, huisvesting, 
water en veiligheid.
U gaat hier vanavond als christen of  jood naar toe om in een feestelijke 
stemming naar de band van het Israëlische leger te luisteren - het leger 
dat in internationale rapporten beschuldigd is van oorlogsmisdaden en 
misdaden tegen de menselijkheid. 

U geeft hiermee een verkeerd signaal af.
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